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De Drie Koningen zijn hun geschenken kwijt! Ze hebben jullie hulp nodig! 
 

Op kerstavond is Jezus geboren in een stal in Bethlehem. 
Vanuit het oosten kwamen wij, de Drie Koningen (Melchior, Caspar 

en Balthasar) op onze kamelen naar Bethlehem. Wij namen waardevolle 
cadeaus voor het kindje Jezus mee: Goud, Wierook en Mirre. 

 
De reis was erg lang! Op een gegeven moment schrokken onze kamelen 

van een grote olifant en sloegen op hol. Wij raakte hierdoor niet 
alleen onze kamelen maar ook onze drie geschenken kwijt. 

Zonder cadeaus kunnen wij natuurlijk niet bij het kindje Jezus 
op kraamvisite komen, dus we hebben jullie hulp nodig! 

 
Help jij ons het Goud, de Wierook en de Mirre  

terug te vinden in de Binnenstad van Den Bosch?  
Dit kan vanaf zondag 15 december tot zondag 5 januari 2025! 

 
 

Installeer de Kerststallen Den Bosch web-app: 
 
De QR code brengt je naar de webpagina, je kunt de app ook installeren op je startscherm van je 
mobiel. Voor de meeste mobiele telefoons werkt dat zo  
 

Scan de QR code of ga naar https://bit.ly/EscapePuzzelroute  
 

Om de webapp op je Android telefoon te installeren klik  
op de drie stippen rechtsboven en op dit       icoontje  
‘Toevoegen aan startscherm’ 

 

Voor Iphone klik op dit     icoontje onderaan het scherm. 
ga naar ‘Zet op beginscherm’ (even naar beneden  
scrollen) 

 
Nu is de app geïnstalleerd en kan je avontuur beginnen!  
Loop naar de markt. De zoektocht begint bij het kleine Mariakapelletje naast de Put op de Markt. 
 

Veel plezier en SUPER bedankt voor het helpen! 
Groetjes Koning Balthasar 
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